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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J.Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, dominee@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr.E.Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.490594  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538 of 06-40284135 
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J.Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman,De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C.Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies,De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

  

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 3 mei - 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15646457 
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Ontmoetingen met Jezus 
[...] twee van de leerlingen [gingen] op weg naar Emmaüs, een dorp dat zestig stadie van 
Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo 
met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik 
werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. Lukas 24: 13-16 
 

Verscheen Jezus nog maar eens 
Je kunt je wel eens wensen dat Jezus eens voorging in de kerk, in plaats van een dominee. Dat zou 
het geloven toch een stuk eenvoudiger maken, niet? Gewoon de Heer Zelf in plaats van een 
boodschapper van Hem, die zegt dat Hij leeft... Is het gevoel waarmee de ‘Emmaus-gangers’ 
wegliepen een beetje bekend? Misschien is het niet eens zo’n vreemd gevoel vandaag. Buiten de 
kerk, maar ook binnen de kerk. Wat heb je aan boodschappers als je de Heer Zelf niet ontmoet? 
Hemelse/aardse boodschappers 
Er waren vrouwen bij Jezus’ graf geweest. Leeg hadden ze het gevonden. Alleen boodschappers 
waren er, engelen, die hen zeiden dat Jezus leeft… En zo waren die vrouwen zelf ook 
boodschappers geworden. Maar ja, ze werden niet geloofd in de kring van gelovigen... Het was 
een paar van hen zelfs zo zwaar te moede geworden, dat ze Jeruzalem en de kring van Jezus’ 
leerlingen de rug toegekeerd hadden en een veilig heenkomen zochten naar Emmaüs (een 
wandeling zo lang ongeveer als van Nijeveen naar de noordrand van Steenwijk/Tuk, een paar uur 
lopen). 
De eerste kerkverlaters, zou je kunnen zeggen. En wie had er oog voor hen? De leerlingen waren, 
even ongetroost en even aangevochten in hun geloof, zo druk met zichzelf dat het ze misschien 
niet eens opgevallen is dat er een paar weggingen. En toch! Die vrouwen deden toch maar hun 
best om iets van wat ze begrepen hadden van de boodschap van Jezus’ opstanding door te geven. 
Ook zij zaten verlegen om een ontmoeting met de Heer Zelf. Maar die engelen hadden ‘alleen 
maar’ hoop gewekt. En dat was toch nog best besmettelijk: zelfs die Emmaüsgangers, Kleopas en 
zijn partner waren er door aangestoken, ook al verwarde het hen. Ook al werden ze misschien 
juist door die verwarring weggedreven, hun gesprek op weg naar Emmaüs moèst daarover gaan. 
Ontmoeting buiten 
En hoe mooi is het dan dat op hun uittocht, hun vertrek uit de kring van volgelingen, juist Jezus 
met hen meeging (zou Hij vandaag ook wel eens meegaan de kerk uit met mensen die het niet 
meer kunnen uithouden?). En juist daar buiten Jeruzalem vond een begripvolle, ontfermende en 
verrassende ontmoeting plaats! Toen Jezus bij hen thuis het brood brak. Het was een enkel uur 
durende ontmoeting, die eindigde in een flits van herkenning. Dan hopen we er maar op dat de 
mensen die Hem vandaag op één of andere manier ontmoetten ook bij ons terug komen om het 
ons te vertellen! 
Ontmoeting binnen 
Naar Jeruzalem gingen ze terug, door de nacht, zo geïnspireerd waren ze door Jezus’ verschijning, 
dat zij nu ook boodschappers werden. En terwijl ze, terug in de kring van leerlingen, vertellen van 
hun ontmoeting met Jezus, gebeurt het weer! Opeens merken ze allemaal dat Jezus in hun midden 
is! We wensen elkaar in deze tijd van Pasen toe dat ook wij merken zullen dat Jezus leeft en bij ons 
is! Dat Hij ook met ons meegaat en aan ons verschijnt. Let goed op! 

ds. Johan Prosman (HGKD)  
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HET KERSPEL: 
 
Maandsluiting: 28 april om 19 uur 
 o.l.v. dhr. W. Voogd  
 organist: dhr. H. Visser 

 
 

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

21-04 Mevr. L. Valstar, Karspelstraat 14 82 jaar 
21-04 Mevr. J. Schrotenboer-Zantinge, Kolderveen 55b 81 jaar 
23-04 Mevr. M. de Boer-Moes, Lijsterstraat 4 81 jaar 
26-04 Mevr. W. Wijnstra-Bulthuis, Rembrandtstraat 21 85 jaar 
29-04 Dhr. A. Eissen, Ebbinge Wubbenlaan 236 84 jaar 
07-05  Dhr. H. Visser, Dr. van den Bergstraat 12 84 jaar 
08-05 Mevr. J. Lok-van der Linde, Ds. van Halsemastraat 12-14 95 jaar 
14-05  Mevr. A. Berends-Veuger, Bovenboerseweg 16 81 jaar 
   
09-05 Dhr. en mevr. Matter-Bouwknegt, Joh. Nijmeijerlaan 6 55 jaar getrouwd 
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DANK 
 

Uw medeleven en warme belangstelling na 
het overlijden van onze lieve moeder en oma 
 

Fenna Joanna de Boer-Wilting 
 

heeft ons bijzonder goed gedaan. 
Onze oprechte dank hiervoor. 
Kinderen en kleinkinderen 
Nijeveen, maart 2023 
 

- - - - - 
 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven en 
belangstelling na het overlijden van onze 
lieve moeder, oma en overgrootoma,  
 

Annigje Kiers-Beute 
 

Uw kaarten, bloemen en warme woorden 
hebben ons goed gedaan.  
Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen maart 2023 
 

E-MEETING, THEMA STEM 
 

Zondag 16 april 2023 organiseren we weer er 
een E-meeting in de Gereformeerde kerk. Als 
thema hebben we gekozen voor het woord 
STEM, passend bij de dag van de stem die 
zondag 16 april wereldwijd gehouden wordt.  
De stem is een krachtig en wonderlijk instru-
ment die je op allerlei manieren kan ge-
bruiken. Maar wat nou als je deze stem let-
terlijk en figuurlijk niet gebruiken kan! Je 
stem zegt ook iets over hoe je jezelf diep van 
binnen voelt, over het uiten van je mening en 
op welke manier je dat doet. We kunnen 
onze stem ook bewust niet gebruiken door te 
luisteren naar de ander.  
In deze dienst gaan we onder andere be-
kijken wat de Bijbel over de STEM zegt, hoe 
wij de stem van God kunnen en mogen er-
varen en hoe wij onze stem op een mooie en 
krachtige manier kunnen inzetten.  

De voorganger in deze dienst is Liesbeth 
Winters. Samen hebben wij een prachtige, 
mooie en waardevolle werkvorm bedacht in 
de vorm van “Heilige Chaos”. Zeker is dat het 
geen rommeltje wordt! Wat dan wel? Kom 
het zelf ervaren op zondagochtend. Vanaf 
9.45 uur staat de koffie klaar.  
We starten om 10.00 uur.  
 

KOFFIE MET 
 

Koffie met ….. 
De gespreksgroep ''Koffie met'' komt op 18 
april bij elkaar op Scheerweide 24, bij Leni 
van der Touw. Aanvang: 10 uur. Nieuwe 
mensen zijn van harte welkom! Het is mooi 
om over geloofszaken, of andere dingen die 
ons bezig houden, met elkaar van gedachten 
te wisselen, om dingen te delen. Helaas is 
één van ons, Jan Winters, weggevallen, hij 
overleed op 26 maart. Hij was een trouw en 
betrokken lid van onze gespreksgroep. We 
gedenken hem in dankbaarheid. 
Marjan van Hal 
 

SJOPS 
 

Ook de Sjops! gaan stoppen 
 

We hebben het heel lang volgehouden met 
elkaar: de catechese voor de jongeren in 
onze gemeentes. Door de jaren heen zijn we 
steeds mee veranderd. De laatste jaren heb-
ben we met workshops gewerkt. De jongeren 
konden daarbij kiezen uit een groot aantal 
workshops rond geloof, bijbel, kerk en dat in 
combinatie met maatschappelijke onder-
werpen. Het aantal deelnemers werd steeds 
minder. Begrijpelijk, onze gemeentes ver-
ouderen en de ‘vanzelfsprekende’ aanwas 
vanuit de zondagsschool en kinderneven-
dienst viel ook weg en ook de jeugdkerk is al 
enkele jaren geleden gestopt. Op een uit-
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nodiging voor de ouders om mee te denken 
hebben we ook weinig respons gekregen. Dat 
betekent dat ouders het niet meer zo belang-
rijk vinden. Wat voor ons als leiding zoeken 
was, was dat het steeds moeilijker werd om 
leiding voor de groepen te vinden. Steeds 
meer mensen vragen voor minder groepen. 
We moeten erkennen: de betrokkenheid is 
minder, we kunnen het niet meer rond 
krijgen. We stoppen dus. Natuurlijk jammer. 
Maar we zien in het hele land dat het 
jongerenwerk verdwenen is, veelal veel 
eerder dan bij ons. Door de jaren heen 
hebben we prachtige bijeenkomsten gehad. 
Jammer dat het voorbij is. Of er wat nieuws 
komt?? We gaan het horen van de ouders en 
de jongeren. Voor de enkele jongeren die nog 
wel eens komen zoeken we een werkbare 
oplossing. 
 

ZINGEND VAN UIT DE GROTE KERK 
 

Zondag 16 april organiseert de protestante 
gemeente Steenwijk "Zingend van uit de 
grote kerk" in Steenwijk. 
Met medewerking van het CHRISTELIJK 
MANNENKOOR STEENWIJK o.l.v. hun nieuwe 
dirigent Harry Koning, en het kinderkoor DE 
WELNOOTJES uit Nijeveen o.l.v. Rianne 
Zakhir. Zij zingen ook enkele mooie liederen 
samen met het mannenkoor. 
Aanvang: 19.00 uur. 
Kom kijk, zing, luister en geniet van dit 
dubbel optreden. Inloop vanaf 18.15 uur met 
koffie/thee en cake. Toegang vrij (wel is er 
een collecte). 
 

ADVERTENTIEWERKGROEP 
 

PRIJSVRAAG 
In Drieluik nummer 2 hebben wij u gevraagd 
om eens extra naar de advertenties van onze 
sponsoren te kijken. Specifiek of u de 
verschillen in de advertenties kunt ontdekken 
van 2022 met de uitvoering van 2023. Wij 
leefden in de verwachting dat de mailbox zou 
vollopen maar dat viel erg mee. 
Er zijn slechts 6 wijzigingen in de advertenties 
en wel de volgende: Annerie Kremer, 

Wassink, Urzo en Autobedrijf Meijer hadden 
duidelijke verschillen. Bert Visscher een 
kleine wijziging, namenlijk: 1300 i.p.v. 1000. 
Noordhuis: persoonlijke expert! i.p.v. 
thuiswerkplek. 
Wij hadden aangegeven in Drieluik 2 dat er 
slechts 5 advertenties een andere lay-out 
hadden maar dat moest 6 zijn. 
Het gevolg hiervan is dat er niemand ons alle 
6 wijzigingen heeft aangegeven. 
Wel mogen we Willy Boer-Piersma feliciteren 
met 5 goede antwoorden. 
We zullen een verrassing bij haar afleveren. 
 

Namens de advertentiewerkgroep 
Alida Prins-Brand, Harm Jan Brouwer en 
Tinus Kikkert. 
 

GEMEENTE GROEI GROEP (GGG) 
 

Leef je geloof! 
Donderdagmorgen 13 april 10.00 uur komen 
we weer bij elkaar bij Hennie Maat, Burge-
meester Van Veenlaan 5C. Er is een lift aan-
wezig. Iedereen kan dus meedoen. Voor evt. 
vervoer wordt gezorgd. 
De vorige keer hebben we ons laten verlei-
den tot een intensief en interessant gesprek 
over beproeving/ verleiding. Jakobus (1: 12-
18) stelde immers dat God weliswaar mensen 
beproeft, maar niet in verleiding brengt. En 
als Jezus’ broer snapt Jakobus daar natuurlijk 
meer van… We ontdekten trouwens dat 
Jakobus niet twee verschillende woorden 
gebruikt voor ‘verleiden’ of ‘beproeven’, 
maar één en hetzelfde woord. Dus de 
vertalers hebben er een tegenstelling van 
gemaakt. Het was kennelijk een beproeving 
om een goede vertaling te vinden. En zijn ze 
toen gezwicht voor verleiding? 
Wij hebben daarom bedacht dat Jakobus 
misschien toch niet twee verschillende 
dingen bedoelde (hij gebruikt toch niet voor 
niets hetzelfde woord!). Als er zich een 
dilemma voordoet in je leven, kan het 
verschil wel eens niet in de situatie zelf 
liggen, maar in hoe je ermee omgaat. Vat je 
het op als een beproeving, een test, waar je 
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sterker en wijzer uitkomt? Of vat je het op als 
een verleiding, waar je door struikelt.  
Ofwel: je pakt een opdracht positief op, of je 
vat diezelfde opdracht negatief op en loopt 
weg of doet er iets negatiefs mee. Het leek 
ons een goede en zinvolle oplossing om 
Jakobus zo te begrijpen. 
De volgende keer gaat het gesprek n.a.v. 
Jakobus 1: 19-27, over luisteren en spreken. 
Een goed onderwerp voor elke gespreks-
groep. Goed luisteren, goed spreken. Maar 
dan waar het echt op aan komt: goed doen! 
Kom ook eens meepraten en luisteren. 
Iedereen is van harte welkom. Voor 
informatie kunt u terecht bij een van de 
groepsleden of bij  
Lourens Schipper (06-51031603) of  
ds. Johan Prosman (06-12711603). 
 

JONGERENGROEP NIJEVEEN 
 

Weet je nog iemand die wel wil meedoen? Of 
wil je zelf genieten van de gezelligheid en 
warmte van een groep? Of heb je een onder-
werp waar je wel eens over wilt doorpraten? 
Kom dan eens kijken/meedoen. We komen 
nog steeds ongeveer eens per twee weken bij 
elkaar en we hebben het erg gezellig. Wil je 
weten waar (steeds bij iemand thuis) en 
wanneer we bij elkaar komen? Kijk dan in je 
app of op facebook, of bel of app Ruth 
Oosterhuis (06-21484681), Thomas Kolsters 
(06-43754371) of ds. Johan Prosman (06-
12711603). We starten steeds om ongeveer 
18.00u met samen eten. En we zijn rond 
20.00 weer klaar. 
 

VOEDSELBANK 
 

Wekelijkse inzameling voedselbank Meppel 
Het nieuwe CPB-rapport van 9 maart liegt er 
niet om: in 2024 leeft bijna een miljoen 
mensen in Nederland in armoede. Tijd voor 
actie! Als je in armoede leeft, kan de Voedsel-
bank ondersteuning bieden. De voedselbank 
Meppel is, zoals alle voedselbanken in Neder-
land, afhankelijk van de producten die aange-
leverd worden. Omdat de voedselbank in  

Meppel steeds meer aanvragen krijgt, 
zamelen wij ook deze maand weer elke wek 
houdbare artikelen in. Daarom een oproep 
om voedzame en houdbare producten te 
doneren aan de voedselbank. 
 

Waar is behoefte aan:  
 

- thee 
- broodbeleg 
- pakjes Knorr 
- droge soep 
- pannenkoekenmix 
- worst in blik 
- afwasmiddel 

 

U kent de producten inleveren in de bak in de 
drie kerken. Ook kunt u de producten con-
tactloos inleveren bij de familie van Gasteren 
(Griftestuk 13). Bij de voordeur staat een 
grijze bak met deksel, die regelmatig wordt 
geleegd. Laten we omkijken naar elkaar en de 
klanten van de Voedselbank Meppel. 
Bedankt voor uw steun 
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Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

 

Dirk Kroes, Willem Meijer en Han-Olof 
Gerrits: ‘Mensen inspireren met de Passion’ 
  

Nijeveen beleefde vrijdag 7 april zijn eigen 
Passion; het eeuwenoude verhaal over de laatste 
dagen van Jezus op aarde in een eigentijds jasje. 
Dirk Kroes, Willem Meijer en Han Olof Gerrits 
raken niet uitgepraat over deze bijzondere 
belevenis. Dirk speelde Jezus, Willem was te zien 
als Judas en Han Olof kroop in de rol van Petrus. 
  

Een dag na hun optreden op het podium bij de 
gereformeerde kerk moeten ze nog landen, ze 
zijn nog zwaar onder de indruk van de uitvoering, 
maar vooral ook van de impact die deze op 
henzelf én op de bezoekers had. „Het was heel 
imponerend om te zien hoeveel mensen er waren 
en hoe stil het was tijdens de uitvoering van de 
processie en bij de molen”, zegt Han Olof Gerrits. 
„Het was heel gaaf om te doen.“ Het was 
prachtig, vindt ook Willem Meijer. „Als ik goed 
nadenk bij wat er is gebeurd word ik emotioneel, 
ik voel mijn tranen branden wat ik heb mogen 
zingen voor zoveel mensen. Het was en is heel 
bijzonder.” 

De een heeft zichzelf aangemeld, een ander is 
gevraagd. Maar alle drie zijn ze weg van de 

Passion. „Ik heb het altijd op tv gezien”, vertelt de 
56-jarige Dirk Kroes. „Vroeger bestelde ik de 
dvd’s bij de NCRV om er dan samen met de 
kinderen weer naar te kijken.” Ook de andere 
twee zijn trouwe kijkers. Willem: „Ik heb het nog 
nooit gemist.”  
Het zijn voor alle drie met name de liederen in de 
televisie-uitvoeringen die hen aanspreken, vaak 
zelfs raken. „Het zijn liederen die je vaak al kent, 
maar in de Passion krijgen ze een diepere 
betekenis”, legt Willem uit.  
 

 

  

Combinatie van oud en nieuw 
Dat gevoel hebben ze ook bij de Nijeveense 
versie van de Passion. De in deze uitvoering 
gezongen liederen raken hen stuk voor stuk. 
Naarmate de tijd vorderde en het spelen en de 
zang meer en meer tot één geheel werden, 
werden ze steeds meer geraakt. „Dit is het 
perfecte plaatje. Het is de combinatie van het 
oude verhaal met nieuwe liederen. Alles past bij 
elkaar”, vat Willem (67) zijn gevoel samen. 
Meedoen aan de Passion in Nijeveen vinden ze 
heel bijzonder. Dirk noemt het zelfs een eer om 
mee te mogen spelen. Wat het voor hen zo 
bijzonder maakt, is ook het feit dat het echt een 
evenement is dat door het dorp wordt opgevoerd 
maar ook door het hele dorp wordt gedragen, 
geeft Willem aan. „Ik verbaas me er iedere keer 
weer over wat er in Nijeveen allemaal kan. 
Iedereen deed hier aan mee.” Echt Nijeveens, 
vinden ze. „Het maakt niet uit wat je bedenkt; 
hier komt het altijd voor elkaar”, zegt Dirk. 

Willem Meijer: „Het zijn liederen die je vaak al 

kent, maar in de Passion krijgen ze een diepere 

betekenis” 

Dirk Kroes: „Het doet me heel veel dat ik Jezus 
mocht spelen.” 
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Maar het is meer. Het feit dat het om het 
Paasverhaal gaat, maakt het extra speciaal. „Dit, 
de kruisiging en de wederopstandig, is de kern 
van het christelijk geloof”, geeft de 40-jarige Han 
Olof aan. Willem vult aan: „Dit verhaal komt heel 
diep binnen.” Hij hoopt dat dat ook bij het 
publiek het geval is geweest. „Dat de zaterdag na 
de Passion niet dezelfde zaterdag was als alle 
andere zaterdagen. Wellicht zijn er mensen 
geweest die niet zo vaak meer in de kerk komen 
die geraakt zijn door de Passion. Dat zou heel 
mooi zijn.” Han Olof gebruikt een paar keer de 
woorden ‘inspiratie’ en ‘hoop’. „Ik vind het mooi 
om op deze manier een stukje geloof over te 
kunnen brengen. Hopelijk hebben we mensen 
weten te inspireren.” 
  

Uitlaatklep 
Alle drie houden ze van zingen. Willem en Han 
Olof zingen bij de gemeenteband, Dirk is lid van 
Popkoor Afslag Nijeveen. Zingen is voor hen een 
belangrijke uitlaatklep, ook gezien de dingen die 

ze thuis hebben meegemaakt. De zorg voor een 
zieke partner of ouder; ze deden en doen het met 
liefde, maar, vinden ze, het is heel belangrijk om 
er iets naast te hebben. Het geeft hen nieuwe 
energie. Willem: „Zingen is het enige wat je met 
duizend man samen kunt doen.” 
 

Willem en Dirk zijn geboren en getogen Boven-
boerders en hebben altijd in Nijeveen gewoond. 
De wieg van Han Olof stond in Rouveen, hij kwam 
in 2014 naar Wanneperveen. Tot een aantal 

maanden geleden kruisten hun wegen elkaar 
maar amper. „Ik kende jou helemaal niet”, zegt 
Dirk tegen Han Olof.   
Tijdens het oefenen is een speciale band ontstaan 
tussen de spelers. Een kameraadschap, waarin ze 
het ene moment hard met elkaar lachen, maar 
het volgende moment heel intens een duet 
zingen. Een vriendschappelijke klap op de 
schouder, een knuffel of een boks; tijdens de 
repetities was het er allemaal. Na het slot bij de 
molen omarmden alle spelers elkaar, en werd er 
zelfs een traan weggepinkt. „De voorbereidingen 
werkten heel verbindend en waren ook nog eens 
heel gezellig”, vertelt Han Olof met een brede 
lach. Willem vult aan: „Ik heb genoten van alle 
mensen die aan de Passion hebben meegewerkt. 
De gesprekken onderling waren voor mij heel 
waardevol. Alle steun die ik heb gevoeld.” 
Ze zijn vol lof over de spelers. „Alles past bij 
elkaar”, vindt Willem. Dirk vult aan: „Als Jannette 
Klok (de verteller in de Passion) vertelt, geloof je 
het ook echt. En Jan Meer ook… prachtig!” 
Willem complimenteert vervolgens Dirk: „Ze 
hebben een heel goede keus gemaakt met wie 
Jezus moest spelen.” 
  

Niet meer in de kerk 
Han Olof en Willem zijn actief lid van de kerk; de 
één in de hervormde kerk van Kolderveen, de 
ander in de gereformeerde kerk. Ook Dirk heeft 
een christelijke opvoeding gehad, maar hij is niet 
meer actief in de kerk. Dat wil niet zeggen dat er 
niets meer is. Integendeel, vindt hij. „Mijn 
christelijke opvoeding blijft altijd bij mij. Het doet 
me heel veel dat ik Jezus mocht spelen.”  
Het laat volgens hem ook zien dat de 
Bijbelverhalen van iedereen zijn. Ze werken 
verbindend, vindt Han Olof. Dirk en Willem 
knikken bevestigend. „Ik hoop dat alle mensen, 
gelovig of niet, iets mee naar huis hebben 
genomen van wat wij daar neer hebben gezet.” 
  

De Passion Nijeveen is live uitgezonden via RTV 
Meppel en de kerkomroep. Via deze kanalen kunt 
u de opvoering terugkijken (kijk op de website van 
uw kerk bij kerkdienst volgen).   FW  

Han Olof Gerrits: „Dit, de kruisiging en de 
wederopstandig, is de kern van het christelijk 
geloof” 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Mevr. G. Mennik 
Dhr. E. Matter 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

De komende periode hebben de HKN/GKN 
nog 2 gezamenlijke diensten en dan is deze 
winterperiode voorbij. 
Zondag 16 april hebben wij als 3 kerken een 
gezamenlijke E-meeting. Mevr. Liesbeth 
Winters-Jonas is onze voorganger. Haar 
kennende zal zij er een fijne en inspirerende 
dienst van maken. De tweede dienst is in de 
HGKD te Kolderveen. 
Zondag 23 april is onze eigen predikant ds. 
Johan Prosman onze voorganger. 
Zondag 30 april is mevr. Liesbeth Winters 
Jonas weer bij ons aanwezig. Het is een 
gezamenlijk dienst van GKN en HKN. 
De mei vakantie doen we samen met de 
Hervormde Kerk Nijeveen. Op 7 mei is er een 
dienst in de Hervormde kerk. 
 

Vrede wens ik je toe, 
Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behouden, 
Leef met zijn liefde, 
Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe, 
Aandacht wens ik je toe, 
Dat er mensen zijn 
Met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 
 

Namens de dienstencommissie 
Jenny van Gijssel-Wever 
 
 
 

MEELEVEN 
 

Voorjaar 
Dank U voor een nieuw begin, 

voor jong groen 
en blijde bloemenpracht. 

Elk jaar verwondert het me 
dat U deze gebroken aarde 

de moeite waard vindt 
om haar opnieuw te bekleden. 

  

Mevr. G. van Dijk-Kooiker, Ds. van Halsema-
straat 12, is opgenomen geweest in het 
ziekenhuis te Zwolle maar is weer thuis, in 
het kerspel kamer 30. Dhr. E. Matter, Joh. 
Nijmeijerlaan 6 is ook opgenomen geweest in 
het ziekenhuis te Meppel maar is ook weer 
thuis. 
We denken aan hen die nog ziek zijn, aan hen 
die bezig zijn met een traject van chemo-
kuren en behandelingen. Dat heeft soms een 
zware wissel op hen en hun naasten. Mag 
God ons allen omringen en mogen wij elkaar 
nabij zijn. 
  

Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, 
Reggersweg 27e, 7943 KC Meppel (voorheen 
Scheerweide) 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8 , 8332 AZ 
Steenwijk. 
Dhr. W. Smit, Het Irenehuis, K 306, Prinses 
Irenelaan 4 7941 ES Meppel. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, Oyershoeve 1, afd. 
Tjalk 3, 8331 XR Steenwijk  (voorheen 
Weidelint) 
  

Overleden 
Op zondag 26 maart is Dhr. Jan Winters, Ds. 
van Halsemastraat 12, Kerspel kamer4, 
overleden op 88 jarige leeftijd. De afscheids-
dienst heeft op vrijdag 31 maart om 13.30 
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plaats gevonden in de Geref. Kerk in 
Nijeveen. Ds. K.D. van den Hout heeft de 
dienst geleid. 
  

Met vriendelijke groet, 
Sita Zuidema. 

 

VAN DE DOMINEE 
 

Na de vorige keer is er niet zoveel nieuws te 
melden. Het gaat heel goed met kleinzoon 
Bruno. Er komen steeds leuke verhalen en 
foto’s langs in de app-groep. Ik kan het soms 
niet goed laten om iedereen die foto’s te 
laten zien… Je blijft blij worden van zo’n lief 
klein jongetje. Binnenkort gaan we er een 
weekje heen! 
Verder gaat het leven aan het Griftestuk z’n 
gewone gang. Bram gaat graag naar school 
en wij doen ons werk, hier en in het zieken-
huis in Harderwijk/ Lelystad. En niet te 
vergeten het werk aan het huis. We hebben 
regelmatig een klusuurtje tussendoor en af 
en toe een klusdag. Ik ben stukje bij beetje 
het dak van ons huis aan het isoleren. En 
vervolgens gaat er weer een slaapkamer 
afgetimmerd en in orde gemaakt worden, 
waarna eindelijk de overloop en de hal/ 
entree aan de beurt zijn. En de tuin dient zich 
natuurlijk ook weer aan. Het wordt steeds 
warmer en alles begint langzaam aan weer te 
groeien. 
Kortom, het leven gaat best fijn en we 
genieten er dankbaar van. 
 

ds. Johan Prosman 
 

GEDICHT  
 

Op verzoek plaatsen wij het gedicht dat 
mevrouw Liesbeth Winters onlangs voorlas in 
een kerkdienst 
 

Koning Jezus, 
 

Ik sta hier aan de kant en haal U als een 
koning binnen.  
In mijn Jeruzalem. Die groene jas, 
die is van mij. Het lijkt alsof ik hem aan 
uw voeten leg. Dat zég ik ook: 'mijn koning 
en mijn God', en zing Hosanna - maar ik 

bedoel: laat me U helpen, ik baan de weg 
die ik wil dat U gaat. Mijn jas wijst U de weg, 
mijn weg. 
  

Ik zing dat U mijn koning bent, 
maar kan zo vaak niet buigen. Waar U dit 
land, de kerk, de wereld heen leidt, Heer!, 
ik protesteer. Als er een virus opduikt, als er 
ver weg of heel dichtbij iemand regeert die 
niet mijn keuze is, en als mijn leven niet zo 
gaat als ik dat voor U had uitgedacht, mijn 
Heer, dan wil ik niet dat U regeert. 
  

Mijn God en koning, o ik heb in deze tijd 
mijn mening wel over uw ondoorgrondelijk 
beleid. Als ik mijn opgesloten kind lesgeef, 
als ik voor het leven van geliefden vrees. 
Ik vlieg tegen de muur omhoog, maar Heer, 
leer mij dan uw palmpasenles: dat U uw weg 
ging, tegen ieders beter weten in. En dat 
die weg elk voorhangsel liet scheuren. 
  

En leer mij ook dat ik U zegenen moet, die 
hier in Godsnaam komt. En dat ik tegen hoop 
op hoop, tegen mijn eigen dovemans oren 
Hosanna roepen moet: kom mij te hulp. 
Want anders sta ik morgen nogmaals 
aan de kant, en schreeuw ik, kruisig, 
kruisig hem. En loop verloren. 
  

Bron: Rien van de Berg, Nederlands Dagblad 
4 april 2021. 
  

KERKELIJKE STAND  
 

Overleden: 
26 maart 2023: 
Jan Winters, Ds. Van Halsemastraat 12-04,  
88 jaar 
 

KERKRENTMEESTERS 
 

Beste gemeenteleden, 
 

Als College van Kerkrentmeesters willen we 
u, na het verstrijken van de eerste drie 
maanden in 2023, nader informeren over een 
aantal lopende zaken en u verder inzicht 
geven waar we de afgelopen periode mee 
bezig zijn geweest en ons de komende tijd op 
willen gaan richten. 
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Het is in deze eerste maanden van 2023 
voortdurend druk geweest in ons kerkge-
bouw, (gezamenlijke)kerkdiensten, uitvaart-
diensten, vergaderingen, evenementen en 
zelfs is ons gebouw weer voor de tweede 
keer gebruikt als stemlokaal voor de provin-
ciale staten verkiezingen. 
 

De Gemeente Meppel had de vorige ver-
kiezing ook al gebruik gemaakt (Corona-pe-
riode) van ons kerkgebouw, en was blij met 
het verloop in deze toen lastige periode. 
 

Ik wil in ieder geval ons kostersechtpaar Hillie 
en Cornelis hartelijk bedanken want mede 
door hun inzet kunnen we ons kerkgebouw 
openstellen voor andere gebruikers en kan 
de kerk midden in de samenleving staan. 
 

Ook repeteren er verschillende zangkoren op 
de doordeweekse avonden. 
Ik denk dat we het kerkgebouw maximaal 
hebben kunnen gebruiken in deze eerste drie 
maanden van het jaar. 
 

Ik ben blij u te kunnen mededelen wat de 
definitieve eindtelling van de VVB voor het 
komende boekjaar 2023 is geworden, en heb 
ik u hier op de gemeente-ochtend van 5 
februari jl. al kunnen melden dat we toen al 
boven het begrote bedrag zaten. 
 

In de begroting hadden wij een bedrag 
opgenomen van € 86.700,-, en met de door 
uw gedane toezeggingen gaan we dit bedrag 
met € 4.350,- overschrijden, en dit is een 
toename van ruim 5%. 
Uw totale financiële steun aan onze kerkge-
nootschap is dus uitgekomen op € 91.050,-, 
en dat is in deze tijd van het steeds duurder 
worden van het leven geweldig nieuws. 
 

Nogmaals namens het college en de kerken-
raad bedankt voor uw geldelijke toezegging 
en steun. 
Ik wil alle mensen die zich hebben ingezet om 
te komen tot dit resultaat van harte be-
danken. 
Henk en Willie Boer hebben een tijdje ge-
leden aangegeven te willen stoppen als het 

tweede kostersechtpaar ter ondersteuning 
en aanvulling van het kostersechtpaar Hillie 
en Cornelis Hoekman. 
Henk en Willie hebben zich vele jaren ingezet 
voor onze kerk wanneer Hillie en Cornelis er 
even niet waren, vanwege ziekte, extra hulp 
of een keer een vrije (zon)dag hadden. 
Altijd hebben ze klaar gestaan om als koster 
de taken over te nemen en alles binnen de 
kerk in goede banen te lijden tijdens de 
diverse evenementen in het kerkgebouw. 
Ik wil ze alvast persoonlijk maar ook namens 
het College hartelijk bedanken voor hun 
toewijding en inzet de afgelopen ca. 10 jaar 
dat ze actief zijn geweest in deze 
ondersteunende functie. 
 

Op de gemeenteochtend van zondag 7 mei 
willen we hier als kerkenraad bij stilstaan, en 
zullen we afscheid van ze nemen als hulp-
koster en bedanken voor hun bewezen 
diensten. 
 

Inmiddels zijn we op zoek gegaan voor de 
invulling van deze functie en hebben we een 
aantal mensen benaderd. Indien we een 
vervanger hebben gevonden voor Henk en 
Willie zullen we het z.s.m. aan u bekend-
maken. 
 

In het kerkgebouw zijn in de afgelopen 
periode diverse onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd aan plafonds, zijn lampen 
vervangen en zijn er bureaustoelen 
aangeschaft voor de kosters en de 
beameristen. 
Rondom de kerk zijn in de afgelopen 
maanden door de vrijwilligers de nodige 
tuinwerkzaamheden verricht, en hebben ze 
alles weer keurig bijgewerkt en aangepast 
voor de komende periode. 
 

Ik wil alle vrijwilligers van harte bedanken 
voor de vele uren die ze rond en in de kerk 
hebben doorgebracht. 
 

Met hartelijke groet 
Bert Winters Mzn (Voorzitter KRM) 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand met 
een groet en bemoediging naar: 
05-03 Fam. Bakker-van Leeuwen 
12-03 Fam. Knol-Tempelman 
19-03 Mevr. M. Bakker 
26-03 Mevr. W. de Boer 
02-04 Dhr. R. Brand 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Bij de diensten van de afgelopen periode in 
Kolderveen 
Zondag 5maart ging ds. J. Stap voor. We 
lazen Exodus 24: 12-18 over Mozes die 40 
dagen op de berg was en toen de 10 
geboden, in steen gegrift, uit Gods hand 
ontving. De 2e lezing was uit Mattheüs 17: 1-
13 over de verheerlijking op de berg, waarbij 
Petrus, Johannes en Jakobus samen met 
Jezus o.a. Mozes ontmoetten. Dat was een 
hoogtepunt voor hen! Een hoogtepunt waar 
je naar kunt verlangen: dat je het hemelse en 
Gods nabijheid intens kunt ervaren. Zulke 
hoogtepunten kunnen je slechts gegeven 
worden. En je kunt ze ook al niet vasthouden. 
Er komt ook altijd weer het dal. Wat overblijft 
is: Jezus alleen! De hemelse Bevrijder is op 
aarde gekomen. 
Zondag 12 maart lazen we het verhaal van 
Israël in de woestijn uit Exodus 17: 1-7. Er 
was geen water. Een echte test, een beproe-
ving! En er ontstond gemopper, wantrouwen, 
boosheid. Maar wat de Israëlieten ook mop-
perden, het was volgens Paulus nog zo gek 
niet in de woestijn, zo lazen we parallel, in 
1Korinthiërs 10: 1-13: ze trokken, onder de 
wolk van Gods aanwezigheid, gedoopt en 
wel, van pleisterplaats naar pleisterplaats, 
bevrijd uit de doodsdreiging van Egypte. Ze 
kregen zelfs hemels brood te eten. En, in dit 
verhaal, water uit de Rots Christus. Het leven 

is natuurlijk niet altijd gemakkelijk, soms zelfs 
een woestijn, maar laten we vooral ook onze 
zegeningen blijven tellen. 
Zondag 19 maart was in Kolderveen de 
nevendienst naast de E-meeting (de E-
meeting ging over eenzaamheid). Ds. Pros-
man ging voor. We lazen Johannes 9. We 
ontmoetten Jezus die de tempel verliet 
omdat ze Hem daar wilden stenigen. En dan 
loopt hij langs een bedelaar die blind was 
vanaf zijn geboorte. En meteen is daar de 
woestijn: de ‘eigen-schuld-dikke-bult-
woestijn’. Jezus leerlingen vragen Hem waar 
die blindheid door veroorzaakt wordt: zonde 
van de man zelf of zijn ouders? Vreselijk! 
Alsof het altijd zo goed helpt als je weet waar 
je problemen vandaan komen. Jezus wijst de 
vraag dan ook af. En Hij doet het enige wat in 
de woestijn van het leven van die blinde man 
gepast en zinvol en goed is: Hij ontfermt zich 
over hem en geneest hem. De vraag is niet 
waardoor, maar waartoe. De oorzaak van de 
blindheid van die man doet er niet toe. Maar 
wel het doel: hier werd Gods ontferming 
verheerlijkt: er werd iemand gered in de 
woestijn. Daarvoor is Jezus gekomen, ook in 
onze woestijn. Niet om te oordelen, maar om 
te verlossen. 
Zondag 26 maart was het thema ‘geloven in 
de woestijn’. Geloven is niet altijd gemakke-
lijk. Zeker niet als er ziekte en dood in je 
leven komt. We lazen het verhaal van de 
opwekking van Lazarus uit Johannes 11. We 
ontmoetten Martha en Maria, Lazarus’ 
zussen, die een echte woestijnervaring had-
den toen hun broer ziek werd en overleed. En 
Jezus was er niet eens bij. Hij kwam te laat. 
En toch bleven ze geloven. Dat bleek toen 
Jezus toch kwam en het hen vroeg. En dan 
dat wonder: Lazarus stond op uit de dood. De 
woestijn werd een paradijs. En geloven was 
weer even een stuk gemakkelijker. 
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Zondag 2 april was het Palmpasen. Dhr. J. 
Knol ging voor. We lazen en overdachten het 
verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. Jezus 
kwam om vrede te brengen. Dat wordt 
koninklijk en profetisch duidelijk in Zijn 
intocht op de ezel, in de daarop volgende 
tempelreiniging en het daarna volgende 
lijden. De meeste tijd in de dienst ging niet 
zitten in het verhaal van de intocht, maar in 
de lezingen uit Mattheus 26 en 27 rondom 
Jezus’ lijden. Immers begon vandaag de stille 
week, uitlopend op Goede Vrijdag! 
 

Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Pastoraat 
We leven mee met onze zieken en met 
iedereen die onze aandacht en gebed nodig 
hebben. 
 

In de afgelopen weken heeft mevr. Hulst 
enige tijd in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig 
is zij weer thuis en zijn de benauwdheids-
klachten weer even verholpen. 
 

Bertin Huisman is nog steeds thuis bezig met 
chemotherapie. En met enige regelmaat 
moet hij natuurlijk voor controle en onder-
zoek naar het ziekenhuis. We bidden steeds 
voor jullie! 
 

Sanne de Jong heeft onlangs weer een scan 
gehad n.a.v. de bestralingen in januari. We 
zijn dankbaar met jullie dat de uitslagen zo 
goed waren. Zo mogen we hoop blijven 
houden. We bidden dat het zo door blijft 
gaan! 
 

Mevr. C.G.A. (Lies) Vuursteen gaat langzaam 
achteruit. Steeds meer vermoeidheid is er. 
We leven mee met jullie! We bidden om 
kracht en om Gods troost en nabijheid voor 
jullie. 
 

Ten slotte 
In deze tijd na Pasen mogen we leven met en 
uit de verschijning van Jezus de Opgestane. 
Zijn leven en aanwezigheid mogen ons 

vervullen met hoop. De toekomst is door 
Hem opengebroken. Dood en zonde en lijden 
hebben het laatste woord niet. Ook niet in 
ons leven. Ontferming en verlossing gloren 
ook aan onze horizon, vervullen zelfs hier en 
nu al ons leven. 
 

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 

3. Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen we uit zijn hand. 
 

5. De donk're weg die Hij betrad 
komt uit in 't hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk. 
 

6. Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
getroost en wanhoop niet: 
een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet. 
 

(Lied 642: 1, 2, 5 en 6, NLB) 
 

In een zorgcentrum wonen: 
 

- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
- Mevr. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
- Mevr. J. de Wolde-Inberg (De Berghorst) 
- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel 
Zorgcentrum “Nijenstede”, Joh. Bogermanstr. 
1, 8331 GZ Steenwijk 
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1, 8384 ED Wilhelminaoord 
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
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Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 
Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
 

Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
Wijkouderling Han-Olof Gerrits: 06-1470 
6472 
Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 
6333 
Wijkouderling Ploni Beker: 06-4854 9872 
Voor spoedeisende kwesties kunt u natuurlijk 
rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman: 
06-1271 1603 
 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Collecten en giften 05-03 t/m 02-04-2023 
Collecten in de dienst: 
CvK  € 277,85 
Diaconie  € 177,55 
Bijz.collecten  € 215,87 
 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
Voor het CVK: 
Mevr. F. Nijmeijer  €10,00 
Dhr. H.O. Gerrits  3x €10,00 
Dhr. G. Westenbrink  € 5,00 
Voor het kerkblad: 
Dhr. L. Schipper  € 5,00 
 

Voor de Diaconie: 
Mevr. A. Hoorn  €5,00 
 

Voor de bloemenpot: 
Dhr. L. Schipper totaal € 20,00 
Dhr. G. Huisman €20,00 + €5,00 + 5,00 
 

Allen die gaven in geld, goed of arbeid: 
hartelijk dank. 
 

Collectemunten verkrijgbaar bij Dhr. G. 
Huisman, De Wilgen 20 Nijeveen 
Tel. 0522-491429 / 0620171533 
 

De kerkrentmeesters 
 

KAARTJE 
 

Wij als gemeente Kolderveen willen mensen 
die in een verzorgingstehuis wonen of een-
zaam of langdurig ziek zijn, zondags een 
kaartje sturen vanuit de kerk. Als u iemand 
weet van wie u denkt: die mag wel een 
kaartje, kunt u een naam op de lijst zetten 
die in het klompenhok ligt. Ook kunt u een 
naam doorgeven aan een van de 
ouderlingen. Het hoeft niet een gemeentelid 
van Kolderveen te zijn. Als u iemand anders 
opgeeft, graag naam en adres. 
 

De ouderlingen 
 

HUWELIJKSJUBILEUM 
 

Op 26 april mogen Roelof en Geertje Ooster-
veen-van Wessel, Bramenweg 7, vieren dat 
ze 55 jaar zijn getrouwd. Wij wensen hen een 
fijne dag, samen met hun kinderen en 
kleinkinderen en nog goede jaren samen.  
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BLOEMENGROET 
 

Met een groet van ons allen gingen de 
bloemen naar: 
 

13-03 Mevr. G. Bisschop-Ekkels 
26-03 Fam. A. Pouwels 
02-04 Mevr. M. Jurjens-Pit 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

We gaan van Pasen op naar Pinksteren! We 
willen ons oefenen in het leven als een Paas-
mens, een mens die rechtop en opgericht in 
het leven mag staan. De diensten zijn sinds 
biddag voor gewas en arbeid ook te bekijken! 
We zijn blij dat deze mogelijkheid er nu is. 
Met dank aan de mensen die hier veel tijd in 
hebben gestopt. Elders vind u nog een 
oproepje om te helpen met de beamer te 
bedienen. Aanbevolen! 
16 april: er is een E-meeting in de geref. kerk 
en daarnaast een dienst in Kolderveen. 
23 april: mevr. Tineke Koster uit Barneveld 
gaat voor. 
30 april: vanwege de meivakantie hebben we 
een gezamenlijke dienst met de geref. kerk in 
de geref. Kerk. 
7 mei: we vieren weer samen met de geref. 
kerk in onze kerk. Ds. Marjan van Hal gaat 
voor. Op het rooster staat de tekst uit 
Johannes 14, met daarin bekende uitspraken 
als: ''In het huis van mijn Vader zijn vele 
woningen'' en ''Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven''. Wat betekenen deze teksten? 
Welkom! 
 
 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 
ROELIE NOOIJ-JONAS 

 

Roelie, Roelofje Bertha, Jonas, is geboren in 
Meppel op 25 juni 1962, als eerste kind van 
haar ouders Willem Jonas en Jentje Tien. Ze 
groeide op met haar 3 zussen en 2 broers en 
had een fijne jeugd, met veel buiten zijn en 
spelen in Meppel. Al jong verhuisde ze met 
haar ouders naar Alblasserdam, maar keerde 
weer terug naar Meppel. Op 18 jarige leeftijd 
trouwde ze met Jan Nooij uit Nijeveen en ze 
gingen wonen in Nijeveen aan de Albert 
Keizerlaan 31 en later op de boerderij aan de 
Nijeveense Bovenboer waar Jan is geboren 
en opgegroeid. Ze zijn verblijd met de 
geboorte van 2 dochters, Jeannette en 
Roelien. En later de kleinkinderen. Roelie was 
een lieve vrouw, zorgzame en trotse moeder 
en oma. Niets was haar teveel, ze paste graag 
op de kleinkinderen, was met ze bezig, b.v. 
boontjes leggen in de groentetuin, kookte 
graag en véél. Ze bruiste van energie en had 
veel toekomstplannen. Graag in de weer 
voor/ met haar moeder als mantelzorger, 
haar zussen en broers, vrienden, uitstapjes 
met kinderen en kleinkinderen, vakantie met 
Jan naar warme oorden. Dinsdag 7 maart is 
zij geheel onverwacht overleden. Maandag 
13 maart is in de afscheidsbijeenkomst haar 
leven geschetst in woord en beeld met 
zorgvuldig gekozen muziek. Daarna is zij 
begeleid naar haar laatste rustplaats op de 
begraafplaats achter de Hervormde Kerk te 
Nijeveen. Roelie was een vrouw met een heel 
groot hart en had nog heel veel liefde te 
geven aan Jan en allen die haar dierbaar 
waren. 
 

Sjaan Keijzer  
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WEL EN WEE 
 

Mevr. Tjitske Twerda, A. Keijzerlaan 19, is nog 
in Reestdal. Mevr. Alie Pouwels, Dorpsstraat 
11, heeft een nieuwe knie gekregen.  
Dhr. Klaas Dijkhuis, Griftestuk 22, heeft in het 
ziekenhuis gelegen en zijn vrouw Jeannet is 
(was?) opgenomen in Hoogeveen. Veel 
sterkte voor jullie gewenst! En kracht om het 
te dragen. 
De mensen die in de tehuizen verblijven:  
Dhr. Brug woont in de Kaailanden in Meppel. 
In de Schiphorst in Meppel verblijft dhr. van 
der Vegt. Mevr. Wiltinge woont in het Voete-
linkhuis in Steenwijk. Mevr. Piest woont in 
Reestoord in Meppel. 
 

DIACONIE 
 

De diaconie heeft een bloemengift van 25 
euro ontvangen. 
Hartelijk dank hiervoor. 
  

Jaarlijks wordt in de week voor Pasen een 
paasgroet gebracht naar de 80+ ers binnen de 
gemeentes. Heel fijn dat we dit gezamenlijk 
konden organiseren en met veel mensen 
rondgebracht hebben. Nogmaals bedankt 
voor jullie hulp! 
  

Namens de diaconie van Hervormd Nijeveen 
  

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Voorzitter Jan van der Woerdt opent op 7 
maart jl. de vergadering. 
 

Ds. Marjan van Hal deelt een stukje tekst uit, 
uit het dagboek van Etty Hillesum, een joodse 
vrouw: “Het verstoorde leven”. Het stukje 
begint met: Binnen in me zit een hele diepe 
put. En daarin zit God. Soms kan ik erbij. 
Maar vaak liggen er stenen en gruis voor die 
put, dan is God begraven. Ze ontdekte God. 
De weg naar geestelijke vrijheid. We praten 
over wat dit stukje met ons doet. 
 

Het idee is geopperd om een Preek van de 
Leek te organiseren tijdens de tentdienst. 
Voor de tent- start- en kerstdienst zijn 
inmiddels vrijwilligers gevonden, voor de 

laatste twee diensten zou een extra vrijwil-
liger welkom zijn. 
Wat ons betreft houden we per 1 oktober 
weer winterdiensten met de Gereformeerde 
Kerk. Het gaat dan om oktober, november en 
december. We vragen ons af of we al na de 
zomervakantie kunnen beginnen met de 
gezamenlijke diensten, omdat het anders nog 
slechts om 1 maand apart zou gaan. 
We hebben gesproken over het rooster van 
aftreden en de kerkenraadsleden die 
aftreden hebben aangegeven wanneer zij 
graag willen stoppen. Er wordt naarstig 
gezocht naar opvolgers. Ook wordt gezocht 
naar mensen die een taak willen overnemen 
en geen lid willen worden van de kerkenraad. 
 

Naar aanleiding van de actiepuntenlijst m.b.t. 
wat naar het Drents Archief gaat, wordt 
opgemerkt dat: “Als we het archief onder-
brengen bij het Drents Archief en ons archief 
daarna nog willen raadplegen, kost dit € 19,- 
per keer.” Omdat het archief zelden of niet 
wordt geraadpleegd, besluiten we om niet 
terug te komen op wat naar het Drents 
archief gaat. 
In de PKiN vergadering wordt gesproken 
over: digitaal collecteren. 
De kerkrentmeesters melden dat de 
betalingen van de actie kerkbalans 2021 
binnen zijn. De toezeggingen van 2022 zijn 
nog niet allemaal binnen/rond. 
Er wordt een nieuwe urnenmuur uitgezocht. 
Jan en Machiel gaan over de kerk/ het 
gebouw praten met het bestuur van het 
Drents Landschap. 
De redactie van Drieluik komt graag in 
contact met vrijwilligers voor een interview, 
dat daarna in Drieluik kan worden geplaatst. 
Voor de sluiting leest Jan het gedicht “Dag-
boeknotities” voor uit het boek van Jaap 
Zijlstra: “Een zon die nacht en nevel 
overwint”. 
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NL DOET 
 

 
 

Op 10 en 11 maart zijn in heel Nederland 
weer allerlei activiteiten onder de vlag van 
NL-Doet uitgevoerd. Net zoals in 2022 
hebben wij ons ook weer aangemeld en wel 
voor dezelfde activiteit als in 2022. 
Namelijk: schelpen voor de paden op het 
kerkhof. Ook de bijdrage van € 350 aange-
vraagd en daarvoor ca. 4 kubieke meter 
schelpen laten leveren door Fa. Oosterhuis. 
Door een misverstand waren deze schelpen 
eerst op het parkeerterrein naast de boerde-
rij van Jan Brouwer gelost. 
Op een doordeweekse avond heeft Jan v.d. 
Vegt de schelpen vanaf het parkeerterrein 
overgebracht achter de urnenmuur. 
Op vrijdag, 11 maart, sneeuwde het zodanig, 
dat ondergetekende Teun Bos nog tegen 
22.00 heeft gebeld om het verdelen van de 
schelpen niet om 09.00 uur maar om 10.00 te 
laten beginnen. Omdat schelpen verdelen op 
een laag sneeuw nou niet bepaald goed 
werkt. 
Na een bak koffie met een lekkere plak koek 
zijn we aan de slag gegaan. De sneeuw was 
inmiddels ook al behoorlijk gedooid, zodat 
goed te zien was waar schelpen nodig waren. 
Teun had naast zijn 2 kruiwagens ook nog 2 
stuks van de buurman geleend, zodat het 
verdelen van de schelpen in een rap tempo 
werd uitgevoerd. Tegen 12.00 uur waren we 
klaar, zo blijkt maar weer: Vele handen 
maken licht werk.  

Tinus Kikkert 
 
 
 
 

NIEUW VIDEOSYSTEEM 
 

Het videosysteem in onze kerk is klaar. De 
camera’s en de schermen hangen en de 
eerste uitzendingen zijn een feit. Er moet nog 
iets meer licht in het voorste deel van de kerk 
komen en dan is het beeld perfect. Ook zijn 
we nu in staat om beelden te vertonen 
tijdens de dienst, een trouwerij of begrafenis. 
Onze kosters kunnen het systeem aanzetten 
voor de uitzending. Daar hebben we geen 
extra mensen voor nodig. Wel zoeken we nog 
mensen die het leuk vinden om af en toe wat 
meer te doen met het systeem. Tijdens de 
dienst de beelden wisselen, bv meer close-up 
afwisselen met overzichtsbeelden, en/of het 
vertonen van een video. Bediening is niet 
moeilijk; in één avondje les heb je het onder 
de knie. Ook mensen die niet meer zo jong 
zijn kunnen het makkelijk leren.  
Lijkt het je leuk om af en toe een keer het 
videosysteem te bedienen tijdens een 
dienst? Geef je dan op bij Jochem Slijkhuis, 
telefoon 0626014913, of bij Jan van der 
Woerdt, 0618085829. 
 
De kerkenraad 
 

VAKANTIE 
 

Van 20 april tot 1 mei houden we even 
vakantie. De kerkenraadsleden zijn op de 
hoogte welke predikant, zo nodig, kan 
bijspringen. 
Met een hartelijke groet, 
 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
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KERKDIENSTEN:  
 

* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk. 

 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       
Zondag 16 april Geref.Kerk 10:00 E-meeting; mevr. L. Winters-Jonas Dhr. J. Lopers Vrij doel Onkosten PKiN 
 

Herv.Kerk Nijeveen - Geen dienst    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. R. Westra Vrij doel Onkosten PKiN 
       

Zondag 23 april Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman Mevr. M. van Dorsten Kerk Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Mevr. T. Koster, Barneveld Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. W. Smit Mevr. M. Withaar Kerkrentm.beheer Diaconie 
       

Zondag 30 april Geref.Kerk 10:00 Mevr. L. Winters-Jonas Dhr. J. Lopers Kerk Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen - Dienst in Geref. Kerk    

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. A. Metselaar Dhr. J. Buiter Kerkrentm.beheer Diaconie 
       

Zondag 7 mei Geref.Kerk - Dienst in Herv. Kerk Nijeveen    

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Mevr. M. Withaar  Diaconie Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm.beheer 
Kerk in Actie 
Oekraïne 


